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1  Woning van de Markies van Tourette (18e eeuw) Cultureel centrum
2  Collegiale kerk Saint-Julien (begin 14e eeuw)
3  Burchtmuseum van Tournon (16e eeuw)
4  Voormalige woning van de Zoutaccijnsontvanger (17e eeuw) 
4  Zoutschuur (15e eeuw)
5  Onderprefectuur van Tournon (1853)
6  Stéphane Mallarmé in Tournon (1860-1863)

DE MOOISTE 
UITZICHTPUNTEN

1  Hof van Eden
2  Ontdekkingspad G. de Loche
3  Kapel St-Christophe 
      (of kapel van L’Hermitage P. Jaboulet Ainé). Herbouwd in 1861.

FLANEREN OP DE KADES
1  Stadspoort Porte de la Batie - Tour des Adrets (12e eeuw)
2  Kapel van de Graven van Larnage (1840)
3  Hangbrug Marc Seguin (1849)
4  Lyceum Gabriel Faure (1536)

7  Stadspoort Porte de Mauves (16e eeuw)
8  Wachttoren (16e eeuw) Madonna toegevoegd in 1866
9  Woning van de familie Courbis (16e eeuw) - Museum Palué 

10  Place du Taurobole, 10 bis Tauroboliumaltaar (VVV) 
11  Kerk Notre-Dame van Tain (19e eeuw)
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De 4 wandelingen staan 
aangegeven op de plattegrond 
(z.o.z.) in hun eigen kleur.

GEFLUISTER IN DE STEGEN

SMULWANDELING	

FLANEREN OP DE KADES

DE MOOISTE 
UITZICHTPUNTEN

Van het lyceum Gabriel Faure naar de hangbrug Marc Seguin
De kardinaal van Tournon was minister onder vier Franse koningen. Hij 
richtte in 1536 de eerste provinciale middenschool op, nu het Lycée Gabriel 
Faure. Onder ons gezegd en gezwegen, hij wilde zijn geboortestad een brug 
over de Rhône schenken, maar dat is hem niet gelukt. Voordat de Rhône 
overbrugd werd, moest eerst de uitvinder Marc Seguin geboren worden. Hij 
legde in 1825 een technisch hoogstandje over de rivier, de eerste hangbrug 
met kabels van gebundeld staaldraad. De oorspronkelijke hangbrug verdween 
in 1965. U loopt over een replica uit 1849 naar de andere oever.

Wist u dat...

Tijdens een korte pauze in deze 
wandeling van zoet naar hartig 
verzoenen we ons al gauw met het 
idee dat smullen niet altijd een 
slechte eigenschap hoeft te zijn.
Maar wie is toch ooit op het idee van 
de wijngaarden gekomen?
Op welke legende of lijfspreuk zul-
len we het houden: die van een 
boetvaardige, maar dorstige, kluize-
naar, net terug van een kruistocht, 
die de hellingen van Tain beplantte 
met wijnstokken - vanwaar de naam 
l’Hermitage - of eerder op de lijf- 
spreuk ‘à bon Taing bon vin’, die al 
eeuwen aan dit stadje kleeft? 
Geef toe dat het hier om serieuze 
zaken gaat en dat smaak erfelijk is!
Bezoek onze prestigieuze Huizen, 
die hier bij bosjes voor het oprapen 
liggen om de (w)eetlust van uw 
smaakpapillen te stillen.
De wijnwereld van Tain heeft aan 
het eind van uw verblijf geen gehei-
men meer, en helemaal niet na een 
bezoek aan het wijncentrum: ‘van 
wijngaard naar luxe tafel’. 
Uw smakenreis gaat verder in het 
Chocoladecentrum Valrhona, een 
paradijs voor chocoladefans. Hier 

worden mooi, goed en vakkennis 
gecombineerd in een ludieke rond- 
leiding, waarin uw vijf zintuigen 
zware beproevingen ondergaan. 
Wist u dat chocolade 50 basissma-
ken heeft? En wat u te wachten 
staat... de cacaomeester heeft een 
grote verrassing voor u in petto.
Breng het geheel op smaak met een 
snufje goed gedoseerde en welover- 
wogen tips van de wijnhandelaren 
in de stegen, of in een wijnbar, en 
u bent weer overtuigd dat het leven 
niet mooier kan!

En de markten dan? Vol zonnige 
producten! In het fruitseizoen lig-
gen de Bergeron-abrikozen die volop 
groeien in de omgeving voor het 
oprapen. 

Een andere specialiteit van Tournon 
is de Ui van Tournon. Licht geurend, 
mild en smelt op de tong. Elk jaar 
op 29 augustus staat de ui centraal 
op de Uienmarkt van Tournon die al 
meer dan 700 jaar gehouden wordt. 
Een wandeling waarin het aan ster-
ren niet ontbreekt. Een droom voor 
smulpapen en fijnproevers.

Voor liefhebbers van flaneren en 
rondkijken is een wandeling op de 
kades een must.
Sommigen vinden dat ‘flaneren de 
tijd niet bruuskeert maar juist ons 
evenwicht handhaaft’*. Voor ande-
ren is flaneren ‘een wetenschap, een 
lekkerbekkerij voor het oog’**.

Na het slenteren langs het kab-
belende water is het tijd voor een 
glaasje op een terras, een magisch 
moment met een wijn die zon en 
vriendschap uitstraalt, wat door 
niemand verstoord kan worden.
(Citaten van Pierre Sansot* en Honoré de 
Balzac**)

© Photos :  Lydie Roudier, Jeff Mercier, Thierry Dubois, Vineum PJA, Cité du Chocolat Valrhona, Denis Jeannerot, IDC com - Imprimé novembre 2015

Kies uw menu!
Dit foldertje bevat 4 door ons samengestelde wandelingen 
door de oude stadskernen van Tournon-sur-Rhône en Tain-
l’Hermitage.

	 Een van de tochten vertelt meer over het verle-
den van beide plaatsen. In de oude stegen gonst het van de 
geruchten. Sommige van deze geruchten zijn lang niet zo 
‘muf’ als u denkt!

	 Pik vervolgens subtiele geuren op tijdens onze smul- 
wandeling. 

	 Ontspanning gegarandeerd tijdens een wandeling 
op de kades op beide oevers van de Rhône…

	 En al wandelend van de ene belvedère naar de 
andere geniet u van een fraai uitzicht op de Rhône die de 
grens vormt tussen de twee dorpen.

Verkwikkende wandelingen, een lust voor oog en smaak-
papillen!

Van de oude vestingstad met 
twaalf wachttorens staan er nog 
twee overeind: aan elk uiteinde 
van een landelijk wandelpad 
langs de berghellingen dat het 
Torenpad genoemd wordt (‘Sen-
tier des Tours’, duur ongeveer 
1 uur). Deze plek baadt sinds 
mensenheugenis in elegan-
tie. Laat uw fantasie even de 
vrije loop... Onderaan de heuvel 
woonden sinds de 19e eeuw de 
opvolgsters van de franciscanen, 
de nonnen van Notre-Dame. Nu 
wordt het voormalige klooster-
park, dat terecht Hof van Eden 
wordt genoemd 1 , al vijf jaar in 
eer hersteld door een tuinier. In 

dit park ligt een derde wachtto-
ren verstopt. De wandeling door 
het park gaat door botanische 
ruimtes met fonteinen en vijvers. 
Het uitzicht op de bochten van de 
Rhône aan de voet van de wijn-
gaarden is uitzonderlijk.

Wilt u meer weten over ter-
rasbouw, streekproducten en 
druivensoorten? Neem dan het 
ontdekkingspad Gambert de Loche 
  2   een wijnrijke wandeling door 
de wijngaarden van L’Hermitage, 
langs het fraaie kapelletje Saint-
Christophe  3  waar u buiten in 
een van de seizoenbars kunt ge-
nieten van een glaasje.

We zijn met het gezin op vakantie 

geweest in Tournon en waren aan-

genaam verrast door de ontspannen 

sfeer op de kades, de jeu-de-boule- 

spelers, de gezellige terrasjes, de voet- 

gangerszone. En de burcht naast de 

binnenstad, die ziet er zo gaaf uit! Het 

lijkt alsof de plaatselijke geschiedenis 

hier nog in volle gang is. Het uitzicht 

op de Rhône en de wijngaarden is van- 

af de terrassen overweldigend. We 

komen zeker terug. De kinderen had-

den al gezien dat ze met Pasen eieren 

kunnen zoeken op de terrassen. Voor 

ons zijn er boeiende exposities. 

Mijn vriend en ik hebben een keer met vrienden een weekendje gefietst in Tain-l’Hermitage. We hebben toen gepicknickt op de ViaRhôna aan de Rhône. Heerlijk ontspannend. De volgende dag zijn we op e-bikes door de wijngaarden getrokken. Dat was echt een geweldige ervaring. En na de inspanning wat ontspanning, dat was dus chocolaatjes snoepen bij Valrhona!

We wilden absoluut een trip maken in het 
stoomtreintje langs de Gorges du Doux. Na 
ons dagje uit hebben we een avondwande-
ling gemaakt op de kades. We stonden ver- 
steld van de fraaie verlichting van de burcht, 
de hangbrug, de kades, en de weerspiegeling 
in de Rhône. En dan dat kleine kapelletje 
daar midden in de natuur, een ware tegen-
hanger van de Mariatoren... Schitterend, 
bravo!

De Route Nationale 7
was vroeger dé vakantieroute naar het zuiden van Frankrijk, in 1959 
vereeuwigd door de zanger Charles Trenet. Zoek de 8 tekeningen van 

de beroemde tekenaar Thierry Dubois op de Place du Taurobole.

Van de ene oever 
naar de andere...
4 stadswandelingen 

Deze ‘fluister’tocht begint op de 
rechteroever in Tournon-sur-Rhône. 
Tournon ontwikkelt zich vanaf 814 
rond de burcht. In de doolhof van 
steegjes vindt u huizen met torentjes 
(voormalige zoutschuren), ontwaart 
u op straathoeken Mariabeelden die 
welwillend over de drukte waken, 
loopt u langs herenhuizen 1 en als 
winkeltjes ingerichte kapellen tegen 
de voormalige collegiale kerk St-Ju-
lien 2 . Het schijnt dat er in deze 
kerk nogal wat gebeurde! Zoals de 
plotselinge dood van de kroonprins 
Frans (zoon van koning Frans I) 
voor wie de kanunniken 11 jaar lang 
een dodenwacht hielden.
De hoofdstraat is nu een bruisende 
straat. Maar zet een flinke stap te-
rug in het verleden en u loopt op de 
oude omloop van een van de eerste 
stadsmuren!
Burchtmuseum 3 : een woord dat 
respect afdwingt. De burcht is wel- 
iswaar tot zwijgen gebracht, maar 
is ver van verzwegen! De burcht 
was jarenlang de vaste woonplaats 
van de heren van Tournon. Muur- 
opschriften getuigen echter dat de 
burcht tot 1926 als gevangenis werd 
gebruikt.
Ook al is het geroep van de zout- 
accijnsontvangers verdwenen, hun 
fraaie woning 4 en zoutschuur  4bis 
staan nog altijd overeind.
Een wandeling vol verhalen bij een 
gebeeldhouwd hoofd, misschien 
een erfgenaam van het voormalige 
karmelietenklooster dat nu onder-
prefectuur is 5 , of de fundamenten 
van een put van het inmiddels ver- 
dwenen klooster van de francisca-
nen in de Rue Marc Sauzet.
In Tournon woonden een aardig 
aantal kunstenaars en intellectue-
len, zoals de dichter Mallarmé. Het 
eerste huis waar hij woonde, staat 

aangegeven met een bord in de Rue 
Joseph Parnin 6 . Hij schreef zijn 
mooiste gedichten, zoals L’Azur, 
echter aan de voet van de burcht.
Op de Place du Grillet belandt u 
in een overdaad aan cafés en res-
taurants. U verlaat het plein via 
de Porte de Mauves 7 die met zijn 
zware deuren de stad afsloot. Draai 
om en bekijk het stadswapen eens 
goed: een laatste getuige van een 
glorierijk verleden.
Al wandelend langs de Place Jean-
Jaurès krijgt u een goed beeld van 
de omvang van de wijngaarden op 
de terrassen boven het stadje, en 
van de wachttorens, resten van de 
grote stadsmuur 8 . We steken de 
Rhône over via de hangbrug Marc 
Seguin naar Tain-l’Hermitage op de 
linkeroever. Achter het Hôtel des 
2 Coteaux, ligt het Huis van Cour-
bis  9  verscholen met een prachtige 
renaissancehof. Het aan haar 
beroemde vader en schilder Pierre 
Palué gewijde museum werd hier 
gehuisvest, dankzij de hardnekkige 
inzet van Marie Palué.
Eén monument heeft een bijzonder 
verleden: de ‘Toros’, midden op de 
Place du Taurobole 10. Hij dankt 
zijn naam aan de stierenoffers die 
hier uitgevoerd werden. Het schijnt 
bovendien dat in de kerk Notre-
Dame van Tain 11 een koninklijk 
huwelijk plaatsvond, en wel dat van 
Karel V van Frankrijk en Johanna 
van Bourbon. Dit huwelijk bezegelde 
tegelijk de verbinding van de Dau-
phiné met Frankrijk. En hiermee 
komen de verhalen tot een eind, 
hoewel... als het schip van Madame 
de Sévigné onderweg naar Grignan 
niet bij Tain omgeslagen was, had ze 
nooit haar intrek kunnen nemen in 
het prachtige herenhuis waarin nu 
de VVV van Tain gehuisvest is!

Gefluister in de stegen - 
verhalen uit het verleden...SmulwandelingDe mooiste uitzichtpunten

Flaneren op de kades


